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Voorkant: op 28 januari jl. bevestiging diakenen  

Leonie v.d. Brink en Niek Hokken. Aftreden van 

diakenen Arjan Verwey, Marian en Rob Kasbergen,  

als ook jeugdouderling Martine den Butter. 

Fotograaf: Jaap de Wit 

 

Jaargang 13, nummer 2  

Redactie:  

Ied van Baren  

Marcella Grob  

Han Langeveld  

Wil Langeveld 

 

Ga mee in deze 40-dagentijd naar Pasen 

Vanaf Aswoensdag 14 februari zijn wij op weg gegaan.  

Het wordt zo mooi verwoord: “Pasen is daarom 

tenslotte, een geloof dat in je eigen situatie 

geconcretiseerd moet worden. Het betekent 

bijvoorbeeld, dat je je niet overgeeft aan cynisme of 

wanhoop – het wordt toch nooit wat, of de wereld is 

nooit anders geweest. Het betekent, dat je zelf op een 

wonderlijke manier bevrijd bent van de angst voor de 

dood – want de dood is immers het laatste niet. 

Pasen is geloven in het leven, hier en nu. Geloven dat 

het leven altijd meer te bieden heeft, dat zolang je het 

leven hebt, je leven mag, voor jezelf en voor de ander 

en voor een betere en een rechtvaardige wereld. 

Pasen is, wat kan er mij gebeuren – ik ben immers met 

Christus gestorven, begraven en opgestaan”. 

 

Deze maand wordt er veel aangeboden bij ons in de 

kerk om uit te komen op Pasen.  

Denk aan de 40-dagentijdkalender, het weer wekelijks 

koffiedrinken op de vrijdag, de symbolische 

bloemschikkingen, het kindertheater Onwijz, de 

bijdrage namens het pastoraatsteam ‘Een bijzondere 

vrouw in het licht’, de maandkaarten, de diaconale 

activiteiten, de brief van de Paus, de activiteiten die 

de werkgroep Kerk en Israël aanbiedt in het kader van 

de 40-dagentijd zoals bibliodrama - labyrint – 

kruiswegviering, naast de diensten in de Stille Week. 

Allemaal en nog meer te lezen in deze Ontmoeting. 

 

Als redactie wensen we een ieder de komende weken 

een goede 40-dagentijd toe op weg naar Pasen, zodat 

het uit mag monden in een ‘Gelukkig Pasen’. 

 

Hartelijke groet van Marcella en Ied 

 

N.B.:  

de activiteiten voor de 40-dagentijd zijn te lezen onder 

de rubriek ‘Op weg naar Pasen’. 

 

 

Kopij inleveren voor het APRIL nummer uiterlijk 

woensdag 20 maart 2024. 

Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl. 
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Veertig dagen 
Over een maand vieren we het Paasfeest, het feest 
van de opstanding. Maar nu zitten we nog volop in de 
voorbereidingsweken voor Pasen, de veertigdagentijd.   
Van vroeger kan ik me niet herinneren dat wij de 
veertigdagentijd hadden. Goede Vrijdag was een toen 
belangrijke dag waarop ook nog avondmaal werd 
gevierd. Pas later werd er veel meer aandacht 
gegeven aan de lijdenstijd voor Pasen. Ik ervaar dat 
als een verrijking. 
 
Het getal veertig heeft in de bijbel bijzondere 
betekenis in tijdsuitdrukkingen. Dan gaat het om 
‘veertig dagen en nachten’ of ‘veertig jaar’, het betreft 
dan gekwalificeerde tijd, ‘theologische’ tijd. Het getal 
‘veertig’ kunnen we typeren als een totale tijd, waarin 
men een crisis ondergaat. Veertig dagen en nachten 
kan dan staan voor een periode van boete, vasten, 
straf, beproeving of lijden. Je kunt zeggen dat het een 
periode van bezinning is die aan een nieuwe fase 
voorafgaat. Een paar voorbeelden:                                                                   
 
Noach in de ark. Gedurende veertig dagen en nachten 
zijn er slagregens over de aarde.  In de zondvloed 
wordt de wereld schoongewassen van het onrecht dat 
de generaties tot aan Noach over de wereld gebracht 
hebben. Dan kan er een nieuw begin worden 
gemaakt, een nieuwe wereld komt uit de wateren 
tevoorschijn. 
 
40 jaren van Israël in de woestijn. Na de slavernij in 
Egypte moet het volk leren om vrij te zijn en 
zelfstandig te zijn. In deze tijd leert het volk Gods 
geboden, aanwijzingen, op te volgen. Ze maken 
fouten maar krijgen steeds weer nieuwe kansen. Het 
is een leerproces om ‘volk van God’ te worden. Na 
deze periode mogen ze het beloofde land  
 
 

 
binnentrekken om als vrij volk een nieuw bestaan op 
te bouwen in het land Kanaän.  
 
Mozes verbleef 40 dagen en nachten op de berg Sinaï 
waar hij de wet van God ontving. 
 
De profeet Elia verblijft 40 dagen in de woestijn. Hij 
leert zijn angst te overwinnen voor koning Achab en 
koningin Izebel en krijgt daarna een nieuwe taak, die 
uiteindelijk tot de ondergang van het koningshuis van 
Achab zal leiden. Ook leert hij dat de God van Israël in 
wezen geen God is van gewelddadige verschijnselen 
zoals wind, aardbeving en vuur, maar dat Hij een God 
is van het suizen van een zachte koelte.   
 
Jezus was 40 dagen in de woestijn waar hij beproefd 
werd door de satan. Drie keer buigt hij zich over de 
Schriften om te ontdekken welke weg hij moet gaan 
en drie keer vindt hij antwoord in de Tora 
(Deuteronomium) en kan zo de satan afwijzen.  
Het getal 40, er is eindeloos veel over te vinden in de 
bijbel. Zo hebben de beste koningen van Israël en 
Juda, David, Salomo en Joas, 40 jaar geregeerd. Of dat 
echt zo was is niet belangrijk, bijbelschrijvers 
verwijzen naar hen om van hen te leren.  
 
Veertig dagen zijn we 
op weg, laat het goede 
dagen zijn van 
bezinning en 
voorbereiding op het 
feest van Pasen, op een 
nieuw begin!  
 
Sippy Klercq 
 
 

 
 

 

 

 

Zondag 3 maart: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:             ds. J. Breure, Zwijndrecht 

Ouderling van dienst:  Mieke Schippers 

Organist:             Piet van Rikxoort 

Koster:              Jaap Swijnenburg 

Peuteroppas:             Leonie en Marit van den Brink 

Kinderkerk:             alle basisschoolgroepen  

 

Tienerdienst:      in de soosruimte  

1e collecte:      Algemeen kerkwerk  

2e collecte:      PGO / PGO_Plus 

     (voorheen Vorming & Toerusting) 

Bijzonderheid:      Koffie drinken door PGO_Plus 
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Zondag 10 maart: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:                 dhr. J.P. Molenaar, Moordrecht 

Ouderling van dienst: Esther Brouwer 

Organist:            Bas Vliegenthart   

Koster:             Hans Aleman 

Peuteroppas:            Mirjam en Twan Goudena 

Kinderkerk:            alle basisschoolgroepen  

1e collecte:            Algemeen kerkwerk  

2e collecte:            PGO / Bloemencommissie  

Bijzonderheid:            Kerkdienst beetje anders 
 

Zondag 17 maart: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:                 ds. J.H. Brederoo-Reitsma, 

                                        IJsselstein   

Ouderling van dienst:  Coroline de Ruiter  

Organist:             Han Langeveld 

Koster:              Hans Stafleu 

Peuteroppas:             Maud en Lynn Brouwer 

Kinderkerk:             alle basisschoolgroepen  

1e collecte:             Algemeen kerkwerk  

2e collecte:             KiA / Zending Rwanda 

Bijzonderheid:             Biddag, Koffie drinken 

 

Zondag 24 maart: morgendienst 9.30 uur  

Voorganger:                  ds. P.M.W. van der Schans, 

            IJsselstein 

Ouderling van dienst:  Dita Aleman 

Organist:             Martijn van de Weerd 

Koster:              Michel de Goeij 

Peuteroppas:             Jessica van Vliet en Fé Boere 

Kinderkerk:             alle basisschoolgroepen 

1e collecte:             Algemeen kerkwerk 

2e collecte:             Diaconie 

Bijzonderheid:             Palmzondag 
 

 

Donderdag 28 maart: avonddienst 19.30 uur 

Voorganger:             ds. A. Admiraal, Woerden 

Ouderling van dienst:  Leo Smit  

Organist:             Bas Vliegenthart 

Koster:              Jaap Swijnenburg 

1e collecte:             Algemeen kerkwerk 

2e collecte:             KiKa 

Bijzonderheid:             Witte Donderdag,  

            Heilig Avondmaal 

 

 

Vrijdag 29 maart: avonddienst 19.30 uur 

Voorganger:                 dhr. J.P. Molenaar, Moordrecht 

Ouderling van dienst:  Ineke van der Neut 

Organist:             Han Langeveld 

Koster:              Cor van der Neut  

Bijzonderheid:             Goede Vrijdag 
 

Zaterdag 30 maart: avonddienst 22.00 uur 

Voorganger:                  mevr. S. Klercq-Hofstra, 

            Oudewater 

Ouderling van dienst:  Elly Vliegenthart 

Organist:             Martijn van de Weerd 

Koster:              Hans Aleman 

Bijzonderheid:             Stille Zaterdag, Paaswake 
 

Zondag 31 maart: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:             ds. C. Burger, Kamerik  

Ouderling van dienst:  Mieke Schippers 

Organist:             Bas Vliegenthart   

Koster:              Hans Stafleu 

Peuteroppas:             Nelleke Lekkerkerker 

Kinderkerk:             alle basisschoolgroepen  

1e collecte:             Algemeen kerkwerk  

2e collecte:             Diaconie 

Bijzonderheid:              Pasen 
 

Overige vieringen: 

IKO avondgebed in Oud Katholieke Kerk: 

1 maart       19.15 uur Meditatie in sacristie 

3 maart         9.30 uur Met IKO op pad naar OKK 

6 maart       19.15 uur Jan Evertsen 

8 maart       19.15 uur Meditatie in sacristie 

13 maart    19.30 uur Biddag in HGO 

15 maart    19.15 uur Meditatie in sacristie 

20 maart    19.15 uur Roelof de Koning Gans 

22 maart    19.30 uur Taizé viering in RKK 

23 maart    19.00 uur Palm-Passie tocht langs de kerken 

25 maart    19.30 uur Stille week in HGO 

26 maart    19.30 uur Stille week in HGO 

27 maart    19.30 uur Stille week in HGO 

 

Weeksluiting Wulverhorst: 

1 maart       19.00 uur pastor Huub Spaan 

8 maart       19.00 uur ds. J. van den End 

15 maart    19.00 uur pastor Huub Spaan 

22 maart    19.00 uur mevr. Sippy Klercq 

29 maart    19.00 uur geen i.v.m. Goede Vrijdag 
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Maart 

1 vrijdag Jeremia 19:10-15  

2 zaterdag Psalm 19  

3 zondag Jeremia 26:1-9  

4 maandag Jeremia 26:10-19  

5 dinsdag Psalm 102:1-15  

6 woensdag Psalm 102:16-29  

7 donderdag 2 Petrus 2:1-10a  

8 vrijdag 2 Petrus 2:10b-22  

9 zaterdag Psalm 122  

10 zondag Jeremia 29:1-14  

11 maandag Jeremia 29:15-32  

12 dinsdag Johannes 6:1-15  

13 woensdag Johannes 6:16-29 Biddag 

14 donderdag Johannes 6:30-40  

15 vrijdag Johannes 6:41-59  

16 zaterdag Johannes 6:60-71  

17 zondag Jeremia 31:27-40  

18 maandag Jeremia 32:1-15  

19 dinsdag Jeremia 32:16-25  

20 woensdag Jeremia 32:26-35  

21 donderdag Jeremia 32:36-44  

22 vrijdag Psalm 118:1-16  

23 zaterdag Psalm 118:17-29  

24 zondag Marcus 11:1-11 Palmzondag 

25 maandag Psalm 2  

26 dinsdag Psalm 40  

27 woensdag Marcus 14:1-11  

28 donderdag Marcus 14:12-31 Witte Donderdag 

29 vrijdag Marcus 14:32–15:47 Goede Vrijdag 

30 zaterdag Jeremia 33:1-11 Stille Zaterdag 

31 zondag Marcus 16:1-8 Eerste Paasdag 

O vlam van Pasen, steek ons aan, 

de Heer is waarlijk opgestaan! 

De Zoon, voor wie het duister zwicht, 

de Zoon is als de zon, zo licht! 

 

De Vader laat niet in het graf 

een kind dat zoveel vreugde gaf, 

Hij tilt het uit de kille grond – 

het loopt als vuur de wereld rond. 

 

De oude nacht voorgoed gedood,  

de toekomst kleurt de morgen rood; 

ziehier hoe God vergevend is 

en hoe zijn liefde levend is. 

 

Ziehier het licht van lange duur, 

ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

o vlam van Pasen, steek ons aan – 

de Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Lied 637: 1, 2,3 en 4 
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Verslag van de Kleine Kerkenraad  
d.d. 14 februari 2024 
Voorzitter Esther Brouwer opent de vergadering met 
het lezen van het gedicht ‘Gebed voor de kerk’ van Sytze 
de Vries. In het gedicht wordt onder andere gevraagd 
om de gemeente te vormen tot een huis van hoop en 
onderdak van vrede, maar ook tot schuilplaats voor 
verdwaalde mensen en voor zoekende zielen en 
daarnaast tot bewaarplaats van God’s liefde. Kortom: 
het gedicht handelt over alles waaraan wij als gemeente 
zo graag zouden willen voldoen. 
 

Na het welkom en het persoonlijk moment wordt de 
agenda bepaald en worden de notulen van de vorige 
vergadering en de actielijst doorgenomen. Een punt op 
de actielijst is dat CD’s van kerkdiensten die op verzoek 
van gemeenteleden werden afgegeven zullen worden 
vervangen door memorysticks (die eventueel 
meermalen gebruikt kunnen worden). Het punt op de 
actielijst inzake de kascontrole van de diaconie en het 
College van Kerkrentmeesters (CvK) kan worden 
geschrapt, omdat er inmiddels personen uit de 
gemeente zijn benoemd voor het uitvoeren van deze 
kascontroles.  
Ingekomen is o.a. een mailbericht van onze cantorij 
waarin wordt gemeld dat afscheid is genomen van de 
begeleider van de cantorij, maar dat de cantorij als 
zodanig zeker door zal gaan met oefenen voor een 
uitvoering tijdens de dienst op Paasmorgen. De cantorij 
herhaalt daarom nogmaals haar oproep aan de 
gemeenteleden om mee te komen zingen (en oefenen), 
niet alleen voor de Paasmorgen, maar ook voor andere 
(feestelijke)momenten gedurende het jaar. 
Op een verzoek van jeugdwerkcommissie van de 
Hervormde Kerk om ons kerkgebouw op 27 maart gratis 
beschikbaar te stellen voor een uitvoering van het 
kindertheater Onwijz wordt door de vergadering 
positief gereageerd. Een mailbericht van Kerk & Israël 
inzake de invulling van de 40-dagentijd wordt besproken 
en het programma zal gepubliceerd worden in de maart 
Ontmoeting.  
 
Een punt van aandacht is de samenstelling van de 
huidige kerkenraad. Negen leden van de huidige 
kerkenraad kunnen (mogelijk) in januari 2025 aftreden. 
Gezien het aantal wil de kerkenraad reeds vroeg dit jaar 
starten met acties om nieuwe kerkenraadsleden te 
werven. E.e.a. zal uitvoerig worden besproken tijdens 
de volgende vergadering van de voltallige kerkenraad. 
De diaconie heeft een nieuw overzicht gemaakt van de 
functies die de verschillende leden van de diaconie 

vervullen. Dit overzicht zal worden geplaatst in de 
Ontmoeting en op de PGO website.  
Het CvK meldt dat de verhuur van zaal 2 aan Andante 
(voor een periode van enkele maanden) door zal gaan. 
Echter zal de verhuur pas na de bouwvakvakantie 
ingaan. In afwachting van een nieuwe predikant zullen 
zowel de pastorie als de beheerderswoning beschikbaar 
blijven. Afhankelijk van de ‘woonwensen’ van een 
nieuwe predikant (pastorie of beheerderswoning) zal 
een van de woningen verder verhuurd worden. Het CvK 
geeft tevens toelichting op de onderhoudswerkzaam-
heden aan het kerkgebouw die thans worden 
uitgevoerd (het gebouw staat in de steigers) en laat ook 
weten dat alle door het CvK uitgevoerde activiteiten 
thans op uitgebreide wijze worden gedocumenteerd. 
Het pastoraat meldt de vrijdagochtend koffiebijeen-
komsten gedurende de 40-dagentiijd en verdere 
activiteiten zoals ‘Vier je verjaardag in de kerk’ en een 
bijeenkomst met de contactpersonen (met een 
feestelijk tintje).  
Wat betreft het jeugdwerk is thans de grote zorg van de 
kerkenraad het vinden van een nieuwe jeugdouderling. 
Wederom zullen vanuit de kerkenraad een aantal 
personen benaderd gaan worden. 
Zaken die betrekking hebben op de jeugd in onze kerk 
zullen eind februari besproken worden met het 
jeugdwerkbestuur. Tot slot van de vergadering volgen 
nog wat aandachtspunten zoals de voorbereiding op de 
gemeentevergadering op zondag 3 maart a.s., het 
bijeenbrengen van een groep gemeente / kerkenraads-
leden om een demonstratie te plannen van een 
mogelijk nieuw communicatiesysteem binnen onze 
gemeente en een toelichting op bijeenkomsten van een 
aantal kerkelijk gemeentes rondom Woerden om een 
mogelijk  bestuurlijke samenwerking te bespreken (onze 
voorzitter en scriba volgen deze bijeenkomsten). 
Beroepingswerk kon niet worden besproken. Alhoewel 
onze beroepingscommissie weer hard aan de slag is, zijn 
er op dit moment geen zaken die door de kerkenraad 
besproken dienen te worden. 
 
De vergadering wordt door de 2e scriba gesloten met 
het lezen van een tekst van Dietrich Bonhoeffer met de 
titel ‘Waar we om bidden mogen’ (Leren geloven met 
Bonhoeffer van Gerard Dekker).  
 
Volgende vergaderingen: 
Agendacommissie: 28 februari 2024 
Kerkenraad: 6 maart 2024. 
 
Namens de (kleine) kerkenraad,  
Han Langeveld  - 2e scriba 
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Nieuws van de beroepingscommissie 
Allerbeste gemeenteleden,  
 

Er is op dit moment niet veel nieuws te melden. We hebben de 

maand januari gebruikt om ons te bezinnen en hebben met elkaar 

een doorstart gemaakt om met goede moed en nieuwe plannen 

op zoek te gaan naar een predikant voor onze gemeente.  

We zijn u nog steeds dankbaar voor uw meeleven, meedenken en 

voor uw geduld.  
 

Hartelijke groet, Jacoline Krabbendam en José van Steenbergen, duovoorzitters beroepingscommissie 

 

 

 

 
 
 
Kerkelijk bureau  
van 18 januari 2024 tot en met 14 februari 2024 
  
Wie worden er in maart 2024 jarig, 80 jaar en ouder: 
5 maart , dhr. C. van Dam, Prinses Margrietstraat 153, 
3421HE Oudewater 
9 maart, mevr. A.S. Voorhof-Sels, Prins Bernhardstraat 
31, 3421JD Oudewater 
10 maart, mevr. A. van 't Riet-Kroes, Joostenplein 12, 
3421TC Oudewater  
11 maart, mevr. M. Griffioen-Gerritsen, Molenwal 92, 
3421CM Oudewater  
17 maart, dhr. J. van Zwieten, Herman de Manstraat 
4, 3421HX Oudewater 
18 maart, dhr. P. Goudriaan, Ravelijnstraat 32, 3421CT 
Oudewater 
19 maart, mevr. A. Muijs-Hoogendoorn , Prins 
Bernhardstraat 2 app. 210, 3421JD Oudewater 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Fam. Klaasse Bos/Boere, Papenhoeflaan 14, 3421 XR 
naar Willeskop 186, 3421 GW Oudewater 
 
Verhuisd buiten de gemeente: 
Mevr. W.R.A. Heemskerk, Dijkgraaflaan 73, 3421XB 
Oudewater naar Delft 
 

 

 

 
 

 
Bedankt: 
Mevr. H.M. Maijer-Jansen, Papekopperstraatweg 6, 
3464HL Papekop 
Dhr. A.C.A. Lodder, Zwier Regelinkstraat 5, 3421 BZ 
Oudewater 
Mevr. M. Lodder, Zwier Regelinkstraat 5, 3421 BZ 
Oudewater 
Mevr. A.M.J. Feijth, Lijndraaier 11, 3421 KT  
Oudewater 
Mevr.  M.E. Smits, Kokos 10, 3421 KM Oudewater 
Mevr. J. Janmaat-Versluis met 2 kinderen, Noord-
Linschoterkade 20, 3421 EH Oudewater 
 
NB: 
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres 
graag melden aan de scriba: 
scriba@protgemoudewater.nl of het kerkelijk bureau: 
kerkbureau@protgemoudewater.nl 
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw 
kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met 
de juiste namen, geboortedatum en geboorteplaats al 
ingeschreven worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

Een bijzondere vrouw in het licht 

In de (kerk)geschiedenis zijn de levens- en 
geloofsverhalen van vrome vrouwen vaak naar de 
achtergrond geschoven. Rond de Stille week zetten we 
Egeria in het licht. 
 
Pasen in het jaar 381. Een vrouw zit in de kerk en 
neemt alles in zich op. Het gaat zo anders dan thuis en 
het tegelijkertijd zo herkenbaar. Ze schrijft: ‘Op het 
tiende uur verzamelt de hele gemeente zich in de 
opstandingskerk. Alle kandelaren en kaarsen worden 
ontstoken en geven een eindeloos licht’. 
Ze maakt het feest van Pasen mee in Jeruzalem, ze ziet 
hoe het licht de kerk binnenkomt en het duister 
verbant. Daar ver van huis wordt ze diep geraakt door 
het Paasverhaal, door de symboliek, door de rituelen…. 
De naam van deze vrouw is Egeria, een voor ons verder 
onbekende vrouw die enkele jaren door Palestina, 
Egypte en Syrië reisde. Zij wilde met eigen ogen de 
Bijbelse plaatsen zien. Haar pelgrimage is heel 
bijzonder. Allereerst omdat haar reisverslag het oudste 
pelgrimageverslag is. Ten tweede omdat ze haar 
belevenissen zo persoonlijk en uitvoerig opschreef. 
En tot slot omdat ze een vrouw is. 
 
Egeria beschrijft de liturgie nauwgezet, zo ook de 
Paasvieringen waarin de gemeenteleden opnieuw de 
weg volgen die Jezus ging. De jonge kerk vierde het 
evangelie letterlijk mee, liefst op locatie. Egeria is 
getuige van een groot liturgisch spel. Op de zaterdag 
vóór Palmzondag wordt de opwekking van Lazarus 
gevierd in Betanië. De zondag erna, op Palmzondag, 
verzamelt de gemeente palmtakken en trekt jong en 
oud van de Olijfberg naar Betfage. Op de woensdag 
wordt herdacht dat Judas Jezus heeft verraden. De dag 
erna staat in het teken van de Maaltijd des Heren en de 
voetwassing. Op vrijdag luistert de gemeente naar de 
lijdensverhalen en vereert men het kruis. Tot slot viert 
ze in de Paasnacht de opstanding in de Heilig Grafkerk 
vóór het lege graf. 
 
Egeria was onder de indruk van deze liturgie. Ze werd 
diep in haar hart geraakt. Egeria nam haar verhalen en 
belevenissen mee naar huis. Ze inspireerde vele 
christenen in Europa om ook de dagen naar Pasen 
intensief te beleven. Eigenlijk kun je zeggen dat we de 
vieringen in de Stille Week aan haar te danken hebben. 
 

 
 

 

Omzien naar elkaar 

Wij zijn alweer op weg naar Pasen! 

Dit jaar is het thema van de Veertigdagentijd: GA MEE. 

Ook wij willen mee gaan met onze gemeenteleden in 

goede en slechte tijden. 

 

Een goed bericht is het herstel van Levi den Butter.  

Hij heeft een huidtransplantatie ondergaan en de 

genezing loopt voorspoedig. Hij kan weer zijn oude 

activiteiten oppakken. 

De heer Cees van Vliet (Strengen 158) is na zijn 

knieoperatie ook hard aan het werk om weer op de 

been te komen. Succes met de revalidatie gewenst. 

We ontvingen bericht dat mevr. Carla Sieling- 

van der Steen, Strengen 35, na haar verblijf in een 

zorginstelling weer naar huis mocht. We hopen met 

haar en haar naasten dat er een periode met minder 

grote zorgen mag aanbreken. 

De heer Bernhard de Wit (Hekendorperweg 32 A) heeft 

op 12 februari een ingrijpende operatie ondergaan 

waarbij hij een nier heeft ontvangen van zijn zus Wil. 

De operatie is goed verlopen. Het is en blijft spannend 

in verband met mogelijke afstootverschijnselen.  

Wij wensen Bernhard en Wil, samen met Alie en 

kinderen heel veel sterkte toe. 

Mevr. Johanna Griffioen-Griffioen (Papenhoeflaan 101) 

voelt zich mogelijk weer beter nadat er bij haar een 

pijnblokkade is geplaatst. Altijd weer spannend  

of de werking ervan is zoals je hoopt en verwacht. 

“Onze dominee” Kees Burger, tobt met zijn gezondheid. 

Hij heeft een spannende week doorgemaakt. Een goed 

herstel en sterkte toegewenst voor hem en zijn 

naasten. 

Op 29 februari, op haar schrikkeljaar verjaardag,  hoopt 

mevr. Pity Bakker-de Jong een nieuwe heup te krijgen. 

Wij hopen dat haar operatie en herstel goed mag gaan. 

 

Op 5 februari jl. is geboren Guus Martinus. Guus is de 

tweede zoon van Anton en Angelique Graveland en 

broertje van Gijs, wonende Lijnbaan 23. Van harte 

geluk gewenst! 

Wij denken ook aan onze gemeente leden die 

behandelingen ondergaan voor hun ziekte of wachten 

op uitslag van onderzoeken. 

Een tijd vol spanning en lijden. Mensen kunnen om je 

heen staan maar jij bent toch alleen degene die het 

moet ondergaan. Wat fijn als je dan je hulp en steun 

mag ervaren van God. 
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Hij kent onze zorgen, is altijd aanspreekbaar en 

bereikbaar voor ieder. 

  

Heer, zend mensen op mijn weg 

Engelen met geduld  

Naasten met liefde 

Vreemden die vrienden blijken. 

  

Zullen we zo met hen Mee Gaan? 

 

Maandkaarten 

De maandkaarten van de maand februari zijn  
gebracht bij: mevr. S. Boulogne-van der Veen,  
mevr. M.L. van Dam-Slingerland,  
mevr. H.A. Stekelenburg-Minders, dhr. J.B. Tesink  
en bij mevr. P.T. Bakker-de Jong,  
allen ter felicitatie met hun verjaardag in februari.  
 

Ook een kaart ter felicitatie,  
maar dan met een nieuwe  
woning werd gebracht bij:  
- Tamara van Bemmel,  
- Nils de Wit  

- en bij Jaco Oskam. 
 

Een kaart ter bemoediging, medeleven of beterschap 
werd gebracht bij:  
dhr. H. Verwey, mevr. A. Jongerius-van Herk,  
dhr. C. van Vliet, mevr. C.P.J. Kruiswijk-Vreken,  
dhr. A. Bax, mevr. S.C.M. Sieling-van der Steen en naar 
dhr. B. de Wit. 
Tevens werd er een condoleance kaart gestuurd naar 
de familie van dhr. D. Kenbeek. 

Koffiedrinken gedurende de maand maart! 

Gedurende de maand maart zal er op elke 

vrijdagochtend gelegenheid zijn om een kop koffie  

of thee te komen drinken in het zalencentrum van ons 

kerkgebouw. 

Behalve ‘even gezellig bijpraten’ biedt het pastoraat u 

dan ook de gelegenheid om in de kerkzaal 

een kaars te branden ter nagedachtenis en/of een 

moment van bezinning te nemen. 

 

Uw gastvrouwen gedurende de maand maart zijn: 

- vrijdag 1 maart Sippy Klercq en Gerda van Zijl 

- vrijdag 8 maart Hester Griffioen en Elly Vliegenthart 

- vrijdag 15 maart Ineke van der Neut en  

  Elly Vliegenthart 

- vrijdag 22 maart Gerda van Zijl en Gerrie Beenen 

- vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) Elly Vliegenthart en   

  Francien Zevenhuizen 

 

Tevens zullen er op sommige vrijdagochtenden 

activiteiten zijn die u worden aangeboden door de  

werkgroep Kerk & Israël, zie hiervoor de rubriek ‘Op 

weg naar Pasen’. 

 

Graag zien wij u op ‘op de 

koffie of de thee’ op de 

vermelde vrijdagochtenden! 

 

 

 

 

   Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 

   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

➢ Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 

➢ Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 

➢ Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken?  

Wij vernemen het graag van u! 

   Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!! 

   Agnelle van der Linde tel: 0348-563027      en       Dita Aleman tel: 06-42053254 
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SchuldHulpMaatje 
Met dit stukje mag ik u iets 
vertellen over het werk van 
SchuldHulpMaatje Oudewater. In 
2013 zijn we van start gegaan. De 
diaconieën van de Hervormde 

Gemeente Oudewater Hekendorp, de RK Parochie en 
de Protestantse Gemeente Oudewater hebben 
hiervoor het initiatief genomen. Dit vanuit de 
opdracht: “Hoe kunnen we er zijn voor onze naaste?” 
Al onze vrijwilligers zijn ook lid van deze drie kerken. 
 
SchuldHulpMaatje Oudewater helpt inwoners van de 
gemeente Oudewater om de financiën bij problemen 
weer op orde te krijgen. Ras, geloof of 
levensovertuiging speelt hierbij geen rol, iedereen 
wordt geholpen. Het streven is om in een vroegtijdig 
stadium met deze mensen in contact te komen. Het 
doel is verdere financiële problemen te voorkomen en 
schuldsituaties op te lossen. Hierbij wordt niet alleen 
gekeken naar oplossingen voor de korte termijn, maar 
er wordt ook aandacht besteed aan het in de 
toekomst gezond houden van de financiële 
huishouding. 
 
De maatjes zijn goed getrainde en gecertificeerde 
vrijwilligers. Zij bieden hulpvragers begeleiding en 
ondersteuning, maar nemen de verantwoordelijkheid 
van hen niet over. Zij helpen met het ordenen van de 
administratie en het vergroten van het eigen inzicht 
hierin. Indien nodig worden contacten met 
professionele hulpverlenende instanties gelegd. 
Verder sporen zij hulpvragers aan om afspraken met 
instanties na te komen. 
 
Een SchuldHulpMaatje neemt het werk van 
professionele hulpverleners niet over, maar vult het 
aan en ondersteunt het. Er wordt daarom ook nauw 
samengewerkt met Ferm Werk / Plangroep en het 
Stadsteam Oudewater. Eveneens is er regelmatig 
contact met lokale maatschappelijke organisaties 
zoals de Voedselbank en Tjonkie Food. Het is 
natuurlijk vanzelfsprekend dat vertrouwelijk met 
gegevens wordt omgegaan. 
 
Door SchuldHulpMaatje wordt geen financiële 
ondersteuning gegeven. Als iemand schulden heeft is 
het geen oplossing voor langere termijn, deskundige 
hulp en begeleiding wel. De vrijwilligers van 
SchuldHulpMaatje geven kosteloos hulp aan iedereen 
die het nodig heeft. 
 

 
 
Waarmee kunt u helpen? 
Vaak vinden mensen het moeilijk om te vertellen dat 
er financiële problemen zijn. Toch is het belangrijk dat 
er tijdig over wordt gesproken en hulp wordt gezocht. 
Signaleert u een zorgelijke financiële situatie, dan kunt 
ook u een helpende hand bieden door 
SchuldHulpMaatje onder de aandacht te brengen (of 
te verwijzen naar één van de diakenen). 
 
Alweer ruim 10 jaar doen we dit werk in 
samenwerking met diaconieën, maatschappelijke 
organisaties en Stadsteam. Het is fijn dat we elkaar in 
Oudewater op het gebied van schuldenproblematiek 
weten te vinden. Samen lukt het immers beter dan 
alleen. 
 
Wilt u (nog) meer weten over SchuldHulpMaatje 
Oudewater, bezoek dan eens de website 
www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl of stuur een 
mail naar info@schuldhulpmaatjeoudewater.nl. 
 
Met groet, 
Jan van Wijk / voorzitter 
 

Van de diaconie 
Jesaja 58: 6- 12 Is dit niet het vasten dat Ik verkies. 

 

We werden nogal in het zonnetje gezet als diakenen in 

de eerste dienst van februari, maar als ik het goed 

begrepen heb, mag iedereen aangesproken voelen. 

We zijn allemaal geroepen als diaken – dienaar, om 

naar elkaar om te zien en elkaar te helpen.  

Komt dat even goed uit! 

Want we hebben weer een Voedselbank actie 

waarvoor u in de benen mag. Verder starten we weer 

met de Ontmoetingsestafette (maar daarvoor hoeft u 

niet te rennen, het mag wel) en we hebben een mooi 

collectedoel voor de Avondmaalscollecte uitgekozen, 

waarvoor we u vragen in de buidel te tasten. 

We hopen dat de 40-dagentijd voor u en voor ons een 

tijd zal zijn van een goede balans tussen bezinning en 

actie. En dat we met elkaar de belofte mogen ervaren 

(vers 11):  

De Heer zal je voortdurend leiden 

Hij zal je verkwikken in dorre streken 

Hij maakt je botten sterk en krachtig. 

Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, 

als een bron waarvan het water nooit opdroogt. 
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In eerste instantie waren we aarzelend om de 

Voedselbankactie in de 40-dagentijd te organiseren. 

Maar ook hier wijst Jesaja ons de weg:  

Is het niet: je brood breken met de hongerige? 

Ook dit 

jaar is 

deze actie 

gezamenlijk met alle kerken in Oudewater opgezet en 

worden uw ingezamelde producten verdeeld tussen 

de Voedselbank en Tjonkiefood. Zij werken nauw 

samen, waardoor bijvoorbeeld ook mensen die net 

niet voor de Voedselbank in aanmerking komen, 

geholpen kunnen worden. 

U kunt de houdbare producten 

inleveren op zondag 10 en 17 

maart, op de tafel van de diaconie 

in de hal.  Welke boodschappen 

vooral nodig zijn,  is nu nog niet bekend. Houdt u 

daarvoor de nieuwsbrief in de gaten. 

 

Onderdak bieden aan armen zonder huis 

Tijdens de Wintermaaltijd en de Avondmaalscollecte 

in februari hebben we geld ingezameld voor INLIA, dat 

staat voor Internationaal Netwerk van Lokale 

Initiatieven met Asielzoekers. Zij bieden hulp waar 

geen andere helpers zijn en worden ondersteund door 

de landelijke kerken. 

De Avondmaalscollecte op Witte Donderdag  

28 maart willen we graag bestemmen voor KIKA; een 

stichting die streeft naar ‘Ieder kind 

kankervrij’.  Zij financieren onderzoek 

dat specifiek gericht is op de 

behandeling van kinderkanker. Wellicht 

heeft u al weleens van dit mooie doel gehoord. Van 

harte aanbevolen! 

 

De Ontmoetingsestafette 

Dit jaar organiseren we voor de derde keer de 

ontmoetingsestafette, wegens succes herhaald, 

kunnen we wel zeggen. Hoe ging het ook alweer? 

Allereerst is het noodzakelijk dat u zich opgeeft, als u 

mee wil doen. Dit is mogelijk vanaf de wintermaaltijd 

op 2 maart, of op zondag na de dienst. U vult een 

formulier in (zoals hieronder), stopt dat in een envelop 

en vervolgens in het koffertje bij de diakenen. Vanaf 

Pasen ongeveer zal dan het koffertje gaan rondreizen. 

Komt het koffertje bij u, dan is het een kwestie van 

afspreken met degene die uw envelop heeft 

getrokken. Zelf haalt u er ook een envelop uit en aan 

diegene geeft u het koffertje weer door. Zo heeft u 

twee verrassende ontmoetingen in petto. Is het nog 

niet helemaal helder? De handleiding zit ook in het 

koffertje en eigenlijk wijst het zich allemaal wel 

vanzelf! We hopen u te ontmoeten! 

 

 

ONTMOETINGSESTAFETTE  

Ja, ik doe mee! 

Naam: ___________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Telefoon: _________________________________________________________________ 

Welke vorm vindt u leuk om elkaar te ontmoeten? 

0 Wandelen 

0 Kopje koffie- of theedrinken 

0 Samen fietsen 

0 Iets creatiefs doen 

0 Telefoongesprek 

0 Ik laat mij graag verrassen 

0 Anders: ________________________________________________________________ 

Hartelijke dank voor het invullen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? 

Mail:    diaconie@protgemoudewater.nl 

Lever dit formulier in het daarvoor bestemde koffertje in de kerk, of bij één van de diakenen. 
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Taakverdeling diakenen  
 

Martin Weerstand  

• Voorzitter 

• Behandelen aanvragen diaconale ondersteuning 

• Afgevaardigde naar Kleine Kerkenraad 

• Vanuit diaconie schakel naar ZWO/KiA 

• Contactpersoon Stadsteam Oudewater / “Open tafel”-overleg 

• Contactpersoon diaconieën HGO-H, RK /PCI, AKG en Dabar (5 luik overleg)  

• Contactpersoon SchuldHulpMaatje Oudewater 

• Coördineren kopij Ontmoeting en Nieuwsbrief i.s.m. met secretaris 
 

Cees/Elly van Vliet  

• Tweede voorzitter 

• Vervanger naar Kleine Kerkenraad  

• Regelen klantenkaarten supermarkt voor de minima met kerst (1e) 

• Regelen nationale Ziekendag Zonnebloem (1e) 

• Contactpersoon Ontmoetingsteam (2e) 
 

Cisca Zwiep  

• Secretaris: algemeen postadres, inkomende en uitgaande post, dienstrooster, vergaderrooster, 
actieplanning, taakverdeling diakenen, agenda maken i.s.m. voorzitter en notuleren 

• Verzorgen Jaarplan en Jaarverslag Diaconie i.s.m. voorzitter 

• Behandelen aanvragen diaconale ondersteuning i.s.m. voorzitter en penningmeester 
 

Lisette Nieuwenhuizen  

• Regelen kerstkaarten en kerstattenties (1e) 

• Regelen kaarten 1e zondag van de maand (3e) 

• Dienstdoende diaken Rouw- en Trouwdiensten (3e) 

• Tweede notulist 
 

Leonie van den Brink 

• Regelen nationale Ziekendag Zonnebloem (2e) 

• Handboek voor diakenen updaten 

• Coördinatie rondbrengen nieuwsbrief 

• Coördinatie gemeenteleden rijden naar de kerk 

• Coördinatie vakantie gemeenteleden 

• Regelen kerstkaarten en kerstattenties (2e)   

• Verzorgen kaarten 1e zondag van de maand (2e) 

• Dienstdoende diaken Rouw- en Trouwdiensten (2e)  

• Verzorgen Heilig Avondmaal, brood en wijn regelen, tafellakens (2e)    
 

Niek Hokken  

• Penningmeester 

• Behandelen aanvragen diaconale ondersteuning 

• Aanspreekpunt ANBI-zaken 

• Bijhouden website m.b.t. ANBI 

• Contactpersoon Inlia / Vluchtelingenwerk 
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Ria Brandenburg   

• Dienstdoende diaken tijdens rouw- en trouwdiensten (1e) 

• USB-stick van de dienst laten kopiëren door beamerteam en naar doopouders, familie van 
overledene of het bruidspaar brengen 

• Kaarsen dopen / huwelijk bestellen 

• Verzorgen kaarten 1e zondag van de maand (1e) 

• Contactpersoon Ontmoetingsteam (1e) 

• Regelen klantenkaarten supermarkt voor de minima met kerst (2e) 

• Verzorgen Heilig Avondmaal, brood en wijn regelen, tafellakens (1e) 

• Aanspreekpunt 1e keer kinderen aan het avondmaal 
 

 
Vakanties met aandacht 
Het Vakantiebureau (www.hetvakantiebureau.nl) 

organiseert  dit jaar weer “Vakanties met aandacht”. 

Dit zijn vakanties voor senioren en mensen met een 

zorgvraag. 

 

De vakanties onderscheiden zich door de sfeer, de 

gastvrijheid, de gezelligheid en de wederzijdse 

verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. De 

vrijwilligers (aanmelden als vrijwilliger is ook mogelijk) 

zorgen er dan voor, dat het u aan niets ontbreekt. 

Tijdens de vakantie bent u vrij om te doen wat u wilt. 

U kunt er alleen op uit trekken, georganiseerde 

activiteiten bijwonen of samen met andere gasten iets 

ondernemen. Alle vakantieweken hebben een open, 

protestants-christelijk karakter. Dat is terug te vinden 

in de aanwezigheid van een pastor, tijdens iedere 

week. 

Deze vakanties worden georganiseerd in verschillende 

aangepaste vakantieaccommodaties in het land.  

 

 

 

 

Jaarlijks genieten hier vele gasten van een 

weekvakantie in één van de accommodaties, die u 

kunt vinden in Doorn, Ermelo en Wezep. Verder zijn er 

dit jaar weer vaarvakanties gepland met het schip de 

Prins Willem-Alexander. Nieuw dit jaar zijn 

groepsaccommodaties op een aantal parken van RCN. 

Heeft u geen of geringe zorg nodig dan behoort dit 

ook tot de mogelijkheden.  

 

Voor meer informatie kunt u met de diaconie contact 

opnemen. Uiteraard is het ook mogelijk om over 

andere vakantiewensen en ondersteuning vanuit de 

diaconie te praten.  

Aanspreekpunt: Leonie van den Brink 

tel: 06-11176118 

e-mail: leonie_neut@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Hoever is de nacht, hoever, hoever, 

wachter, hoever is de nacht, de nacht? 

De morgen komt, zegt de wachter, 

maar nog is het nacht. 

 

Tekst: Huub Oosterhuis 

Melodie: Bernard Huijbers 

Lied 457 uit het Liedboek 
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Kerkbalans 2024 
Op het moment van dit schrijven is de actie nog niet helemaal afgerond. Maar we kunnen 

alvast wel meedelen dat we weer heel blij zijn met de opbrengst tot nu toe. Dankzij de hulp van 

alle vrijwilligers en natuurlijk van u als lid van de PGO hebben we het mooie bedrag van 

ongeveer € 119.500,00 mogen noteren. Met zijn allen kunnen we daar best dankbaar voor zijn. 

En hieruit blijkt dat u onze kerk een warm hart toedraagt. Komt u tot de ontdekking dat het er 

nog niet van gekomen is om ook een toezegging te doen, dan is dat nog steeds mogelijk. 

Met vriendelijke groet, 

Mieke van Soelen en Bram Verweij, coördinatoren Kerkbalans.  

 

Opbrengst collectes januari 2024 e.d. 

dag Doel 

januari 2024 

Bedrag 

€ 

7 1e Algemeen kerkwerk 183,15 

 2e Diaconie 203,00 

14 1e Algemeen kerkwerk 106,40 

 2e PGO/Bloemencommissie 102,65 

21 1e Algemeen kerkwerk 149,60 

 2e PGO/ Plaatselijk jeugdwerk 138,55 

28 1e Algemeen kerkwerk 132,70 

 2e PKN/jongere generaties – 

Nederland - Interactief 

Bijbelspel met jongeren 

135,85 

 koffiedrinken januari 2024  

7 Liturgiecommissie  50,50 

12 Zalencentrum  32,95 

21 Zalencentrum  23,27 

28 Zalencentrum  19,12 

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 

PGO te Oudewater. 

 

Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u ook gebruiken voor  

- collectes; graag voor het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke datum(s) of maand én voor 

welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 

- het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2024 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam en 

postcode huisnummer’ 

- voor het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel), dan met de mededeling ‘collectebonnen’.  

 

PGO-website en het menu ‘digitaal loket’: 

- u kunt nu ook collectebonnen bestellen via dit menu. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en vervolgens direct via 

iDeal betalen, wel net zo makkelijk.  

- ook kunt u giften doen voor diverse doelen: zie hiervoor ook het ‘digitaal loket’ of de ‘collectezak’ in de 

rechterkolom of de Appostel-app, alles op de PGO-website. 

 

Bram Verweij en Mieke van Soelen (VVB en Solidariteitskas),  

Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken) 
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Werkgroep Kerk en Israël 
 

Over antisemitisme en een brief van de Paus. 
De oorlog van Hamas met Israël roept over ter wereld het aloude monster van antisemitisme tevoorschijn. Joden 
buiten Israël worden aangevallen, bedreigd, bespuugd, uitgescholden en erger. In Nederland worden de Joodse 
scholen en gebouwen, inclusief de ambassade, weer noodgedwongen bewaakt. Op stations, universiteiten en 
hogescholen wordt gedemonstreerd tegen Israël en tegelijkertijd worden de Joden in de omgeving lastiggevallen. 
Gesprek met elkaar lijkt niet meer mogelijk. Alsof de Jood hier in Nederland iets kan doen aan de situatie in Israël! 
Het lijkt wel of de sfeer van de jaren ’30 terug is gekeerd. Uit onverwachte hoek kwam een ondersteunende reactie, 
namelijk van de Paus! U vindt hieronder een gedeelte van zijn brief. De hele brief van de Paus kunt u terugvinden op 
https://www.joods.nl/ 
 
“My Jewish brothers and sisters in Israël.                                                                            Vatican City, 2 february 2024 
 
Beste broeders en zusters,                                                                                                                        
We bevinden ons in een tijd van grote beproeving. Oorlogen en verdeeldheid nemen wereldwijd toe. Zoals ik enige 
tijd geleden al zei, bevinden we ons werkelijk te midden van een soort “stuksgewijze wereldoorlog”, met ernstige 
gevolgen voor de levens van vele bevolkingsgroepen.                                                                                                                                                
Helaas is zelfs het Heilige Land niet gespaard gebleven van deze pijn, en sinds 7 oktober is ook daar een spiraal van 
ongekend geweld ontstaan. Mijn hart is verscheurd bij het aanschouwen van wat er in het Heilige Land gebeurt, 
door de kracht van zoveel verdeeldheid en zoveel haat. De hele wereld kijkt met bezorgdheid en pijn toe wat er in 
dat land gebeurt. Deze gevoelens drukken speciale nabijheid en genegenheid uit voor de volkeren die het land 
bewonen dat getuige is geweest van de geschiedenis van de openbaring.                                                                                                                                                        
Helaas moet echter worden opgemerkt dat deze oorlog ook verdeeldheid heeft veroorzaakt in de wereldwijde 
publieke opinie en verdeeldheid heeft gecreëerd, soms in de vorm van antisemitisme en anti-judaïsme. Ik kan alleen 
herhalen wat mijn voorgangers ook al duidelijk vele malen hebben gezegd: de relatie die ons met jullie verbindt is 
bijzonder en uniek, zonder ooit natuurlijk de relatie te verduisteren die de Kerk heeft met anderen en het 
engagement jegens hen. De weg die de Kerk met jullie, het oude volk van het verbond, heeft bewandeld, verwerpt 
elke vorm van anti-judaïsme en antisemitisme en veroordeelt ondubbelzinnig uitingen van haat tegen Joden en het 
jodendom als een zonde tegen God.  
Samen met jullie maken wij, katholieken, ons grote zorgen over de verschrikkelijke toename van aanvallen tegen 
Joden over de hele wereld. We hadden gehoopt dat “nooit meer” een refrein zou zijn dat door de nieuwe generaties 
zou worden gehoord, maar nu zien we dat het pad voor ons steeds nauwere samenwerking vereist om deze 
fenomenen uit te roeien. Mijn hart is dicht bij jullie, bij het Heilige Land, bij alle volkeren die het bewonen, Israëli’s 
en Palestijnen, en ik bid dat het verlangen naar vrede in allen mag zegevieren. Ik wil dat jullie weten dat jullie dicht 
bij mijn hart en bij het hart van de Kerk zijn. 
In het licht van de talrijke communicaties die mij zijn gestuurd door verschillende vrienden en Joodse organisaties 
van over de hele wereld, en in het licht van jullie eigen brief, die ik zeer waardeer, voel ik de behoefte om jullie mijn 
nabijheid en genegenheid te verzekeren. Ik omhels elk van jullie, en vooral degenen die verteerd worden door angst, 
pijn, vrees en zelfs boosheid. Woorden zijn zo moeilijk te formuleren in het gezicht van een tragedie zoals die zich de 
afgelopen maanden heeft voorgedaan. Samen met jullie rouwen we om de doden, de gewonden, de 
getraumatiseerden, smekend dat God de Vader zal ingrijpen en een einde zal maken aan oorlog en haat, aan deze 
onophoudelijke cycli die de hele wereld in gevaar brengen. Op een bijzondere manier bidden we voor de terugkeer 
van de gijzelaars, verheugd over degenen die al naar huis zijn teruggekeerd, en biddend dat ook de anderen spoedig 
zullen volgen….. 
Ik omhels jullie broederlijk,  Francis “.                                                                                                                    
 
Sippy Klercq  
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ZWO/KiA-commissie 
 

Zondag 31 maart 2024 - Pasen - 

en de Paasgroetenactie 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij danken die gemeenteleden die een 
Paasgroetenkaart hebben geschreven op zondag  
11 februari jl. Alle 40 kaarten zijn op tijd verzonden 
naar het landelijk centrum van de PKN te Utrecht.  
Wij vragen u tenslotte tijdens Pasen in uw gebeden  
ook te bidden voor al die mensen in gevangenissen 
in binnen- en buitenland. 
Zo hebben wij het mogelijk gemaakt een Paasgroet 

door te sturen naar gedetineerden waar ook per 

wereld. 

 

2e collecte 17 maart 2024 Kerk in Actie Zending 

Rwanda - Leerzame stripverhalen voor kinderen  

in Rwanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese 

predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen 

maken, die ze via scholen door heel Rwanda 

verspreiden. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook 

goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. 

Belangrijk in een land waar men nooit meer een 

genocide wil meemaken.  

De stripverhalen gaan over Bijbelverhalen maar ook 

over allerlei thema's vanuit het oogpunt van kinderen. 

Er zijn al boeken gemaakt over gezondheid, voeding, 

christelijke normen en waarden, kinderrechten, 

familieleven en goed omgaan met de aarde. Via hun 

school maken kinderen kennis met deze stripverhalen. 

Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, 

waaronder steeds twee boeken over nieuwe 

onderwerpen, want ‘een kind dat leest, wordt een 

volwassenen die nadenkt', menen de oprichters.  

Met je gift in de collecte steun je via het programma 

Zending van Kerk in Actie de verspreiding van leerzame 

stripboeken onder Rwandese kinderen. Van harte 

aanbevolen. Lees meer op 

kerkinactie.nl/stripboekrwanda 

 

Zo helpt uw bijdrage: 

- € 25: 10 kinderen lezen een nieuw stripboek 

- € 660: 1 nieuw boek schrijven 

- € 1428: 1 nieuw boek illustreren 

- € 900: seminar voor leraren over nieuw boek. 

Via het programma Zending van Kerk in Actie steunt  

u de verspreiding van leerzame stripboeken onder 

Rwandese kinderen. Geef in deze 2e collecte op  

17 maart 2024 of maak uw bijdrage over op  

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 

Zending Rwanda. Hartelijk dank voor uw gift. 

 

MAMAS kookboeken 

Heeft u het geweldige 

voorbeeld gezien hoe wij 

samen écht het verschil 

kunnen maken op zaterdag  

10 februari om 17.00 uur bij 

SBS6? Dit was met een extra 

bijzondere uitzending van  

De Grote Tuinverbouwing. 

Tuinexpert Ivo Putman en Kinderfonds MAMAS 

ambassadeur Robèrt van Beckhoven reisden naar Zuid-

Afrika, waar zij in één dag een vuilnisbelt omtoverden 

tot een gezonde moestuin, naast lekker te koken met 

een aantal MAMAS.  

Voor 20 cent per dag kun je hen al steunen.  

 

Terugkijken, ga naar: 

https://www.kinderfondsmamas.nl/nieuws/de-grote-

tuinverbouwing-in-het-teken-van-de-mamas/ . 

 

Maar …nu liggen er op onze leestafel in de hal van de 

kerk nog een aantal MAMAS kookboeken.  

Interesse, neem gratis een exemplaar mee! 
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PGO_Plus    ‘Zin in Film’ 

Ook in maart wordt er weer een filmavond 

georganiseerd door ‘Zin in Film’. 

maandag 25 maart Oudewater 

Tori et Lokita 

België 2022. 88 minuten. Drama 

van Jean-Pierre Dardenne en Luc 

Dardenne. Met o.a. Pablo Schils, 

Joely Mbundu, Tijmen Govaerts, 

Alban Ukaj en Charlotte De 

Bruyne. 

België, vandaag. Een jongen en 

een tienermeisje zijn alleen vanuit Afrika naar hier 

gereisd. Ze zetten hun onoverwinnelijke vriendschap in 

om de moeilijke omstandigheden van hun verblijf aan 

te kunnen. 

“Verbluffend sterk” (AD),“Je houdt je hart vast” (de 

Volkskrant) 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
Aanvang 19.30 uur In Oudewater in de 

Ontmoetingskerk, Westsingel 2. 

VOORAF AANMELDEN NOODZAKELIJK bij: 

jannieboing@kaijen.net of  

via telefoonnummer 0348 565242. 

Entree € 5,00 per persoon per avond.  

Alle films worden vertoond op groot scherm met 

Nederlandse ondertiteling.  

Begeleiding: Jos van Hulsen. 

Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie 

Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden, 

m.m.v. Protestantse Gemeente Oudewater. 

 

ZIN IN FILM ONTROERT, BOEIT, IS OPWINDEND, MAAKT 

JE AAN HET LACHEN, ZET JE AAN HET DENKEN, WERKT 

VERBINDEND. 

 

PAASPUZZEL 

O O P S T A N D I N G 

N N C A N E L E G N E 

S O G L S I U R K H A 

C O S A E E S R I V I 

H R E U L P N I I S R 

U K N M Z I M A U T A 

L N N I T E L E U H M 

D E A S S U J E T R D 

I N H D O E I O A J R 

G R O A D L G N U E O 

S O J D D L D D K I O 

U O E I O E A A R L M 

T D D G N S W V T O E 

A N N E H E R O D E S 

L A E R B Z K F R L N 

I A V S O S O E A S E 

P H E S T E E N O R R 

N E L E P I C S I D G 

Bewaker  

Herodes  

Onschuldig 

Discipelen  

Huis  

Opstanding 

Doeken  

Jezus  

Pasen 

Doornenkroon  

Johannes  

Pilatus 

Droom  

Judas  

Soldaten 

Engelen  

Kruis  

Steen 

Galilea  

Levende  

Tempel 

Golgotha  

Maria  

Tuin 

Graf  

Misdadigers  

Via 

Haan  

Olie, Zon                                    Oplossing op pagina 22. 
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Symbolische schikkingen 40-dagentijd en  

Pasen 2024 
Bloemschikkingen met thema 40-dagentijd 2024:  

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde 

Vanaf zondag  

18 februari jl. zijn 

deze 

bloemschikkingen 

te zien in onze kerk. 

Hieronder leest u 

een toelichting. 

Voor deze 40-dagentijd 2024 zijn de teksten 

overgenomen uit het oecumenisch leesrooster en 

sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse 

Kerk, ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en 

liefde’. Deze oproep is gebaseerd op het hoofdstuk 

‘Kinderen van één Vader’ uit de visienota van de 

Protestantse Kerk. Met dit jaarthema worden 

gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om 

samen op te trekken met andere gelovigen en mensen 

van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van 

Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit 

maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen 

doorklinkt.” 

 

Op onze wekelijkse nieuwsbrief staat de tekst en een 

korte omschrijving van de schikking. Op de beamer 

wordt tevens de meditatieve tekst geplaatst. Bij iedere 

tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele 

kernwoorden die richting hebben gegeven aan het 

ontwerpen van de bloemschiksuggestie. De 

kernwoorden geven aan waar de symboliek en de 

lezing elkaar raken en worden verbonden. 

 

De 40-dagentijd staat in 2024 in het teken van teksten 

van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor 

lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn 

zwaar van het oordeel, een oordeel dat ook hem treft. 

Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op 

een nieuw begin; het is wegdoen, opruimen om 

ruimte te maken voor iets nieuws. Kort gezegd gaat 

het in de komende vastentijd veel over het kruis met 

het oog op opstanding en nieuw leven. In het donker 

geeft een klein vlammetje veel licht. In de Goede of 

Stille Week gaat het vooral over de profeet die 

meelijdt, onder het oordeel, met het oog op een 

nieuw begin (Klaagliederen 3:21, 'Niet voor eeuwig 

verstoot de Heer'). Donker en licht in één boodschap. 

De schikking is een bolvorm geworden. Jeremia wees 

op broodnodige verandering van het leven op aarde 

om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn 

boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de 

bol in het begin van de 40-dagentijd donkerbruin en 

wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het 

licht dringt door. De combinatie tussen de  teksten uit 

Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde 

vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk 

op het leven zoals Prediker deze beschrijft. 

 

De symboliek die geprobeerd wordt te verbeelden 

gaat over de grote lijn. Hopelijk zorgt de symboliek 

voor een zintuiglijke ervaring bij u en roept het een 

emotie op als mooi of lelijk, of roept het verwondering 

of vragen op. Niet alles vraagt om een verklaring.  

 

 

Hieronder de activiteiten die de leden van de werkgroep Kerk en Israël aanbieden. 

 

Veertigdagentijd 2024: Ga mee 
 

De Veertigdagentijd loopt in 2024 van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 30 maart.  

Op zondag 31 maart is het Pasen. 

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen ontmoeten we mensen uit de 

wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, 

naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en 

liefde.  

Dit jaar bieden de leden van de Werkgroep Kerk en Israël een aantal activiteiten aan gedurende de Veertigdagentijd. 

Daarnaast vindt u ook informatie van meerdere geloofsrichtingen, waarin inspiratie voor deze tijd te vinden is. 

We dragen in deze weken een passend GEDICHT (zie hier onderaan bij 1) aan in de Ontmoeting en in de Nieuwsbrief. 
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Vrijdag 1 maart  v.a. 10.00 uur Koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte. Mogelijkheid om in de kerk een kaars 

aan te steken en een gesprek aan te gaan. 

Woensdag 6 maart 19.30 uur IKO avondgebed in Oud Katholieke Kerk door Ambassade van het Koninkrijk van 

God, J. Evertsen, thema “Jezus om uw lijden groot”.  

Vrijdag 8 maart  v.a. 10.00 uur Koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte. Powerpoint presentatie over 

Jeruzalem. Mogelijkheid om in de kerk een kaars aan te steken en een gesprek aan te gaan. 

Zondag 10 maart  Na de kerkdienst verzamelen de belangstellenden die willen wandelen zich in de 

Ontmoetingsruimte voor een kop koffie, om daarna een Stiltewandeling te maken gedurende 

ca. 1 uur. 

Woensdag 13 maart 19.30 uur BIDDAG in de Hervormde Kerk ds. J. van den End. Thema: “Jezus om uw lijden 

groot”. 

Vrijdag 15 maart  v.a. 10 uur Koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte. Mogelijkheid om in de kerk een kaars aan 

te steken en een gesprek aan te gaan. 

Zondag 17 maart  Om 14.30 – 17.00 uur in de Ontmoetingsruimte. BIBLIODRAMA over Psalm 126 door 

Madelon Verwer-Ramp, met pauze en traktatie door Kerk en Israël. Kosten € 5,00 pp. Voor 

uitgebreidere informatie: zie hier onderaan bij 2.  

Woensdag 20 maart 19.30 uur IKO avondgebed in Oud Katholieke Kerk door ds. R. de Koning Gans. Thema: “Jezus 

om uw lijden groot”. 

Vrijdag 22 maart  v.a. 10.00 uur Koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte. Mogelijkheid om in de kerk een kaars 

aan te steken en een gesprek aan te gaan.                                                                                                                                           

10.00 uur Bloemstukjes maken o.l.v. Dita Aleman en Marian Kasbergen (opgeven voor  

15 maart bij kerkenisrael@protgemoudewater.nl). Er wordt een bijdrage voor de kosten 

gevraagd.  

Vrijdag 29 maart  v.a. 10 uur Koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte. Mogelijkheid om in de kerk een kaars aan 

te steken en een gesprek aan te gaan. 

Vrijdag 29 maart  15.00 uur, is er een Via Dolorosa – een Kruiswegviering in de Katholieke kerk. Iedereen is 

hier welkom. Voor uitgebreidere informatie: zie hier onderaan bij 3. 

Zondag 24 maart Palmpasen. 

 

GOEDE WEEK  Deze week maken wij een LABYRINT op het kerkplein. Op de avond van Stille Zaterdag, zullen 

er lichtjes op geplaatst worden.  Het labyrint wordt op woensdag 27 maart gemaakt met krijt. 

U kunt dit labyrint lopen wanneer u maar wilt. Voor uitgebreidere informatie: zie hier 

onderaan bij 4. 

Witte donderdag  kerkdienst (avondmaal) om 19.30 uur voorganger ds. A. Admiraal 

Goede Vrijdag kerkdienst om 19.30 uur, voorganger dhr. J.A. Molenaar  

Stille Zaterdag kerkdienst om 22.00 uur, voorganger mevr. S. Klercq-Hofstra 

Pasen kerkdienst om 9.30 uur, voorganger ds. C. Burger  

 
1. Gedicht 
Veertig dagen 
De dagen tellen wij. Het spoor  
van Christus voert het donker door. 
Na veertig dagen zoeken zal 
de zon ons opgaan, overal. 
 
Wij scholen samen bij zijn licht. 
Zijn liefde wordt ons toegedicht 
zijn leven midden in de dood 
wordt uit zijn hand ons dagelijks brood. 
 

Wij zingen in de duisternis 
als Jona in het holst der vis, 
en raken in de psalmen thuis 
als Christus, stervend aan het kruis. 
 
Want op de bodem van de nacht 
vond hij de parel die ons wacht: 
daar in de schelp van duisternis 
rust het geheim dat Pasen is. 
 
Sytze de Vries 
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2. BIBLIODRAMA, zondagmiddag 17 maart 2024 

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen met 

bibliodrama. Een van de activiteiten van de werkgroep 

Kerk en Israël voor de veertigdagentijd.  

Wat is bibliodrama? 

Bij Bibliodrama breng je samen met anderen een 

Bijbeltekst tot leven. Je doet dit door je in te leven in 

één of meer van de personages uit de tekst. De 

deelnemers laten samen het verhaal tot leven komen. 

In de speelruimte die je met elkaar creëert, onderzoek 

je daden, dilemma’s en keuzes van verhaalfiguren en 

tegelijkertijd onderzoek je ook jouw verhouding 

daartoe. Op deze manier kan een Bijbelverhaal heel 

dichtbij komen en nieuwe betekenis krijgen.  

 

We gaan deze middag aan de slag met een 

pelgrimslied: Psalm 126.  

Een psalm over gevangenschap en bevrijding, over 

zaaien en oogsten, hoop en vertrouwen.  

We zullen verkennen welke gevoelens en verlangens 

er in dit lied, dat zeer goed aansluit bij de 

veertigdagentijd, aan de orde 

komen.  

 

Wanneer? 

Zondagmiddag 17 maart 

2024 van 14.30-17.00 uur.  

Met pauze en traktatie door 

werkgroep Kerk en Israël.  

Kosten? € 5,00 pp. 

U/jij bent van harte welkom! 

Graag aanmelden vóór  

10 maart bij 

kerkenisrael@protgemoudewater.nl . 

 

De begeleiding is in de vertrouwde handen van 

Madelon Verwer-Ramp. Zij heeft een eigen praktijk 

voor beeldende therapie maar ze is ook opgeleid als 

professioneel begeleider van bibliodrama. 

 

3. Kruiswegviering op vrijdag 29 maart 15.00 uur in 

de St. Franciscuskerk.  

De kruiswegviering is één van de drie vieringen van 

het paastriduüm. Op witte donderdag staan we stil bij 

het laatste avondmaal dat Jezus hield met zijn 

leerlingen. In de paaswake op Stille zaterdag vieren we 

dat Jezus, die gestorven is aan het kruis, niet in de 

dood is gebleven, maar door God tot nieuw leven is 

gewekt. In de middelste viering: de kruiswegviering op 

Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de dood 

van Jezus en de mensheid, maar de kruisdood wordt 

herdacht in het perspectief van de verrijzenis. Het is 

een sobere viering met stilte en bezinning.  

 

De viering wordt gedaan door leden van de 

werkgroep. We staan letterlijk stil bij de 14 staties van 

de kruisweg waarin het lijden, de kruisiging tot aan de 

graflegging wordt uitgebeeld. Als bezoekers van deze 

viering heeft u de keuze om mee te lopen van statie 

naar statie, maar u mag ook ergens in de kerk een 

plekje zoeken in de banken. Bij iedere statie volgt, na 

een korte uitleg over wat we zien, een korte 

overdenking waar we het gebeuren van ruim 2000 

jaar geleden naar de actualiteit van vandaag de dag 

brengen en we spreken een gebed uit. Daarnaast zijn 

er momenten van stilte om ruimte te geven voor eigen 

bezinning of gebed. Ter afwisseling worden er enkele 

liederen met elkaar gezongen.  

De viering eindigt in stilte met de hulde aan het kruis, 

waar meegebrachte bloemen neergelegd kunnen 

worden. 

 

Na de viering wordt er koffie en thee geschonken in 

het zaaltje aan Het Heilig Leven.  

U bent van harte uitgenodigd.  

 

4. LABYRINT  
In de week voor Pasen, de Stille of Goede Week, 
wordt op woensdag 27 maart op het kerkplein een 
labyrint getekend. In de nacht voor Pasen zetten we 
een aantal lichtjes op het pad van het labyrint. We 
nodigen u uit om in deze week in alle rust, langzaam 
en aandachtig, één of meerdere keren dit pad te 
lopen. U kunt uw eigen vragen overdenken. Ook zullen 
enkele voorbeeldvragen aan de binnenkant van de 
kerkdeuren worden opgehangen.  
 
Wat is een labyrint? In essentie is het een 
kruisingsvrij, slingerend pad, dat je langs een aantal 
wendingen naar een centrum leidt en vanuit dat 
centrum weer terug naar buiten. Je kunt doelbewust 
een labyrint door wandelen bij wijze van pelgrimage, 
als vorm van bezinning en bezieling.  
 
Labyrinten binnen het christendom 
Labyrinten bestaan al veel langer dan het christendom 
oud is. Maar nog vóór de middeleeuwen kregen ze 
gaandeweg een plaats in de christelijke traditie. Het 
Bijbelse Jericho werd eeuwenlang vaak als labyrint 
afgebeeld. Op vloeren van vele kerken en kathedralen 
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in Frankrijk, Italië en Engeland werden labyrinten 
aangelegd. Het bekendste ligt in de kathedraal van 
Chartres. Maar ook op tal van Nederlandse 
kerkvloeren, en op buitenlocaties zijn ze te vinden.  
Van oudsher is het labyrint als christelijk symbool 
specifiek verbonden met de lijdens- of 
veertigdagentijd en Pasen: labyrint lopen werd een 
ritueel voor de paasnacht. Het verbeeldt het 
ondergaan en sterven van Jezus Christus, en Zijn 
opstanding uit de dood. Of weer anders gezegd: het 
labyrint symboliseert de ondergang en terugkomst van 
het licht en daarmee Christus’ wederopstanding.  

Hiermee is binnen het christendom het oeroude 
symbool getransformeerd tot paassymbool. Het 
labyrint lopen kan een heel inspirerend ritueel zijn 
tijdens de paasnacht. Juist in de duisternis van deze 
specifieke nacht, krijgt een labyrint vanwege de 
ambiance als vanzelfsprekend een diepere, mystieke 
gevoelswaarde, en krijgen meditatieve vragen en 
opdrachten een diepe lading. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar haar website www.therapie-
pezzettino.nl . 

 

 

 

 
 
E-mail adressen: 

• beamerteam@protgemoudewater.nl  

• cvk@protgemoudewater.nl  

• diaconie@protgemoudewater.nl  

• jeugdwerk@protgemoudewater.nl  

• kerkbureau@protgemoudewater.nl  

• kerkenisrael@protgemoudewater.nl  

• liturgiecommissie@protgemoudewater.nl  

• multimedia@protgemoudewater.nl  

• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl  

• ontmoeting@protgemoudewater.nl  

• PCP@protgemoudewater.nl  

• penningmeester@protgemoudewater.nl  

• pgo_plus@protgemoudewater.nl  

• scriba@protgemoudewater.nl  

• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl  

• webmaster@protgemoudewater.nl  

• zalencentrum@protgemoudewater.nl  

• zwo-kia@protgemoudewater.nl  
 

• Exposities: ria-griffioen@planet.nl  

• LPD: www.pkn.nl  

• PDC: www.utrecht.pkn.nl  

 
 
PGO-website:  
www.protgemoudewater.nl  
 
Predikant  
Wegens afwezigheid kunt u voor contact mailen  
naar scriba@protgemoudewater.nl.  
In zeer dringende gevallen kunt u bellen met de 
voorzitter van de kerkenraad Esther Brouwer, 
tel.: 06-54717332.  
 
Zalencentrum  
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur  
zalen en kerkzaal bij de beheerder:  
Cor van Dijk, tel.: 06-44553010 of  
e-mail: zalencentrum@protgemoudewater.nl  
of kijk op de PGO website  
www.protgemoudewater.nl rubriek Zalencentrum.  
 
 
 
Oplossing paaspuzzel van pagina 18: 

CHRISTUS, REDDER VERLOSSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting 
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillig bedrag. Als richtlijn adviseren wij € 15,00         

(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden           

aangepast.                                                                                                                                                                                

S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 

Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO-website.                                            

Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en  

adres - op een  zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast dank voor uw bijdrage! 

 



 
 

23 
 

 
PGO mannenweekend 2024 

Van 11-13 oktober 2024 gaan we naar een leuke 

locatie in Bruisterbosch (omgeving Maastricht). Het zal 

weer een weekend worden met (actieve) ontspanning 

en bezinning. Er kunnen ca. 20 mannen mee en we 

hebben inmiddels 15 vooraanmeldingen.  

 

Op vrijdagavond 12 april van 19.30-20.30 uur is er een 

informatie avond in het kerkcentrum. We willen dan 

o.a. het programma met elkaar bespreken en 

kennismaken. 

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij 

Cees den Butter of Nico de Groot 

(goudbutter@gmail.com of nico@degrootweesp.nl). 

 

Verduurzamen kerkgebouw 
Even stukje geschiedenis in de septembervergadering 

2022 van het College van Kerkrentmeesters (CvK) 

meldde de penningmeester dat de energiekosten in 

2023 fors omhoog zouden gaan, reden om te 

besluiten een energiecommissie in het leven te 

roepen.  

Reeds op 19 oktober 2022 kwam deze commissie voor 

het eerst bijeen, dit zijn Jaap Swijnenburg,  

Henk Maaijen, Arjan Groeneweg en vanuit het CvK 

Peter Schippers en Cor van Dijk, voorzitter van deze 

club werd Cor van der Neut.  

Er werden voortvarende besluiten genomen om het 

gebouw te isoleren en te voorzien van HR++ glas.  

Met name Cor van der Neut heeft veel werk verzet 

door offertes aan te vragen en te vergelijken. Ook zijn 

er 24 zonnepanelen bijgeplaatst waardoor de 

warmwatervoorziening van het gas af kon, hier heeft 

Henk Maaijen veel energie in gestoken.  

Het feit dat voor de energiebesparende maatregelen 

zich sponsors hadden gemeld maakte de besluiten wel 

een stuk makkelijker waarvoor wij deze personen zeer 

dankbaar zijn. Dit alles heeft zijn vruchten 

afgeworpen. Over de laatste jaren was het gemiddelde 

gasverbruik ongeveer 11.000 M3 per jaar, na alle 

genomen maatregelen was het gasverbruik in 2023 

5500 M3, een halvering van het verbruik waar we zeer 

gelukkig mee zijn. 

Akoestiek 

De oplettende kerkgangers hebben wellicht gemerkt 

dat het plafond van zaal 1, de koffieruimte, is voorzien 

van akoestische panelen. Diverse mensen merkten op 

dat dit zeer wel effect heeft, het spreken met elkaar is 

prettiger en het is niet meer zo’n kakafonie van geluid. 

Gevels 

Ook is men op 12 februari begonnen om het voegwerk 

van de gevels te vernieuwen en te reinigen, het 

gebouw staat nu in de steigers, dit zal enige weken in 

beslag nemen waarna het gebouw een facelift heeft 

ondergaan. Heel veel inspanningen worden verricht 

door vrijwilligers die we zeer erkentelijk zijn. 
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Op 27 maart speelt het christelijk Kindertheater Onwijz in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 in Oudewater de 
voorstelling ‘Stoere Bangeriken’, een avontuur van het vissersduo Piet en Hein. Deze stoere, maar soms ook bange, 
vissers gaan op zoek naar een bijzondere schat en daar hebben ze natuurlijk de hulp van de kinderen bij nodig. Door 
toneel, humor, spellen en veel interactie ontdekken kinderen, dat Jezus voor hen allemaal is gestorven en 
opgestaan. Of je nu stoer bent of soms bang, Jezus houdt ontzettend veel van alle kinderen! 
 
Kom samen met je (klein)kinderen naar deze interactieve voorstelling van Kindertheater Onwijz. Een mooie manier 
om samen toe te leven naar het Paasfeest. Van harte welkom. 
Boek je ticket via zingenindekerk.nl/kindertheateronwijz. De entree is gratis, reserveren is fijn, maar niet verplicht. 
 






